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Venetiaans carnaval – Carnaval in Venetie (Italie) 

 

Het Venetiaanse carnaval bestaat sinds de dertiende eeuw en 

begon direct na Tweede Kerstdag. Mensen wandelden toen al 

dagen voor Oudjaarsavond verkleed rond en er werden overal 

maskers verkocht. 

 

Het carnaval duurde maar liefst zes weken lang. Muzikanten, 

acrobaten en jongleurs trokken door de straten en gaven 

voorstellingen op pleinen. Het San Marcoplein was een groot 

trekpleister, maar er waren ook tal van optredens in de kleine 

theaters en cafés. Overal werden gemaskerde bals 

georganiseerd, vooral in de schitterende paleizen langs 

het Canal Grande.  

 

Je echte identiteit kon 

je natuurlijk gemakkelijk verbergen achter je masker en 

iedereen droeg een pruik. Je ging dus eigenlijk op pad zonder 

dat iemand wist wie je was en je kon je tijdens het feesten 

lekker laten gaan.  

 

In de achttiende eeuw was het Venetiaanse carnaval zo bekend 

geworden dat vanuit heel Europa mensen naar Venetië kwamen 

om carnaval te vieren. 

 

Tegenwoordig duurt het feest 12 dagen en eindigt op 

vastenavond, die wordt ook wel  martedì grasso ( vette 

dinsdag) genoemd. De eerste dag na het carnaval is 

Aswoensdag, het einde van de carnavalsperiode. In vroegere 

tijden werd dan de vastenperiode gestart, om je langzaam voor 

te bereiden op Pasen. 

 

In Venetië ga je verkleed in een zestiende-, zeventiende-, achttiende- of negentiende-eeuws 

kostuum tijdens het carnaval. Een pruik, een feestneus of een boerenkiel is dus niet genoeg,  

 

Elk jaar worden er voor en tijdens de carnavalstijd 

overal frittelle verkocht. Dat zijn een soort oliebollen. Net 

zoals onze oliebollen heb je zo ook met of zonder rozijnen 

of met banketbakkersroom. Mmmmmmm. 

  

 


