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Het vaandel van Dommelbaorzedurp! 

 

Ja, nu zeggen jullie natuurlijk “Vaandel… hè? Dat wist ik helemaal niet”. 

 

Jazeker, Dommelbaorzedurp heeft een eigen vaandel. En daarbij hoort natuurlijk ook een echte 

vaandeldrager. Officieel hoort het vaandel gedragen te worden door een Standaardruiter (wat is dat 

nou weer, hoor ik jullie zeggen). Maar als deze er niet is dan mag ook een speciaal opgeleid lid van de 

Raad van XI het vaandel dragen. Tijdens de officiële evenementen van Dommelbaorzedurp draagt hij 

of zij het vaandel van Dommelbaorzedurp mee.  

 

Het oudste Vaandel van Dommelbaorzedurp heeft dienst 

gedaan van 1959 tot 1981. Op dit moment is deze te zien 

in het Vughts Historisch Museum; ga maar eens kijken in 

De Petrus.  

Het was ontworpen door Mien en Pieter Grips en op het 

vaandel zijn verschillende Dommelbaorzedrupse 

elementen te zien: de Dommel, een baars, de 

Lambertustoren onder een blauwe hemel, groene velden 

en ’n boerderijtje verscholen onder een (eeuwen)oude 

boom. 

Zien jullie dat hier Dommlbaorzedurp nog met twee 

“aa’s”geschreven wordt? En niet zoals nu met “ao”? 

En valt het ook op dat het vaandel rood is en dus niet in 

de Dommelbaorzedurpse kleuren blauw-geel? 

 

 

In 1981 kreeg Dommelbaorzedurp een nieuw vaandel en dat 

wordt nu nog steeds gebruikt. Deze is ontworpen en gemaakt 

door mevrouw Liesbeth Korthals. 

Het vaandel is donkerblauw met onderaan goud. Als je goed 

kijkt zie je een schuine streep erdoorheen lopen.  

Aan de linkerkant kun je dan een gedeelte van het wapen van 

Vught zien en aan de rechterkant het kenmerk van 

Dommelbaorzedurp, baorsjes.  

Het geeft aan dat Vught tijdens carnaval verandert in 

Dommelbaorzedurp en na carnaval weer terug naar Vught.  

Bovenop het vaandel staat een houten beeldje van een Baors. 

Die heet Herman d’n Baors en is vernoemd naar Meneer 

Pastoor. 
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Herman d’n Baors????? En wie is dat dan weer… Ja, ik hoor het jullie zeggen. Nou, dat is eigenlijk 

best een leuk verhaal 

Het gebeurde allemaal in 2012… 

“Ik heb het veurrecht jullie op de hoogte te mogen brengen van de geboorte van Herman d’n Baors 

voor boven op ´t  vaandel van Dommelbaorzedurp” zo begon Burgervaojer Wim de Kroon de 

Raadpraat bij Prins en Gevolg. 

 

In de vergaderingen van Prins en Gevolg en het bestuur van Dommelbaorzedurp is d´n Baors voor het 

vaandel regelmatig ter sprake gekomen en uiteindelijk is ie er dan toch van gekomen.  

 

Veldwachter Janus Vattum, Mart Damen is Dommelbaorzedurp in gegaan en had een ontwerper 

gevonden (Wim van de Water) die er voor heeft gezorgd dè Herman d´n Baors het daglicht zag. 

  

Veldwachter Janus Vattum kwam dus zeer 

zenuwachtig tijdens de Raadpraot van Prins 

en Gevolg met Herman d’n Baors binnen 

lopen met d’n Baors as een pas geboren 

kiendje in z’n arm en in vele doeken 

gewikkeld. Janus zei “ge mag er alleen naar 

kijken mar niet aankomen want hij moet nog 

geverfd worden en Wimke wil um zelf ook op 

ut vaandel monteren, ge gaat met Wimke nie 

lachen” zei onze Veldwachter  

 

Om dit veur eeuwig en veur ons nageslacht 

vast te leggen, mochten wij na veul vragen en aandringen van Wimke uiteindelijk un fotooke van D´n 

Baors maken. 

 

Tijdens de Raodpraot kreeg het pasgeboren Baorske zunne naom. Hij werd vernoemd naar de pastoor 

van de Parochie Vught-Zuid Herman van Helvoort. Sindsdien gaat het “kiendje” verder onder de 

naam “Herman d’n Baors”. 

 

Prins en Gevolg hebben die avond de geboorte van Herman d’n Baors uitbundig gevierd . 

Onze Vaandeldrager was super trots dat d´r weer unne  Baors boven op ´t vaandel stond te pronken. 

Dommelbaorzedurp was ook zeer verheugd dat ‘t vaandel weer bij alle evenementen van 

Dommelbaorzedurp fier staat te pronken. 


